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Vanwege een aankomende verbouwing ben ik op zolder 
mijn spullen aan het opruimen. Wat zal het fijn zijn als 
alles straks geordend en toegankelijk in de nieuwe  
kasten zit! In een stapel met oude studiespullen vind ik 
een handleiding voor Ubuntu-Linux: een open-source  
besturingssysteem voor en door iedereen die wil,  
ongeacht hun middelen. De naam komt van de Zuid- 
Afrikaanse filosofie ‘Ubuntu’, waarin samenwerking,  
delen en openstaan voor anderen centraal staan.  

De link naar mijn werk is snel gelegd: samen jongeren opleiden voor  
de veranderende technische wereld, door onderwijs en bedrijfsleven  
met elkaar te verbinden en onderlinge kennisdeling te stimuleren.  
Niets is zo inspirerend als nieuwe informatie, een frisse blik of op elkaars 
talenten kunnen voortbouwen. Niet het wiel opnieuw uitvinden,  
maar leren van elkaar. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed kennis delen?
Kennis delen en nieuwe ideeën opdoen blijken namelijk in de praktijk 
nog niet zo vanzelfsprekend. Er is tegenwoordig zoveel informatie  
voorhanden. Voor je het weet ligt je digitale of mentale zolder vol  
met tijdschriften, artikelen en allerlei voorbeelden uit andere regio’s  
of sectoren. Hoe zet je dit dan om in iets bruikbaars?

Mijn ervaring: door het er met elkaar over te hebben! Door niet alleen  
zelf binnen je eigen omgeving te kijken, maar ideeën op te doen bij  
anderen die vaak voor dezelfde uitdaging staan. Zoals die andere  
bekende uitspraak ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.  
Zo vergroot je de mogelijkheden om tot nieuwe ideeën en oplossingen 
te komen. 

Bovenregionale bijeenkomsten, jaarconferenties of netwerkborrels zijn 
daar volgens mij de beste plekken voor. Helaas lijkt het vaak, zeker aan 
het begin van het schooljaar, alsof we geen tijd hebben voor dit soort  
‘bijzaken’. “Wordt er een verslag van gemaakt? Dan kan ik het nalezen”; 
“O, de lezing is later terug te kijken, dan kom ik vandaag niet.”  
Begrijpelijk, maar erg zonde!

Want samen geeft op de lange termijn juist veel voordelen. Zeker als  
het gaat om kennis ontwikkelen. Je haalt vaak zoveel méér uit zo’n  
gesprek met anderen dan wanneer je enkel informatie verzamelt achter 
je laptop. Niet alleen levert zo’n gesprek inzichten voor jezelf op, onbe
wust geef je vaak de ander een nieuw idee terug.

Een mooi voorbeeld daarvan vanuit mijn werk is het stimuleren van 
hybride docentschap. Samen met onderwijsinstellingen, het bedrijfs
leven, onderwijsraden, de overheid én onderzoeksinstituten delen we 
in fysieke en online meetings kennis over wat werkt en wat nodig is om 
dit duurzaam mogelijk te maken. We bouwen zo met elkaar voort op 
onderzoeken en op wat we in de praktijk geleerd hebben. Zo verbinden 
we initiatieven en ideeën met elkaar, waardoor we niet alleen informatie 
verzamelen, maar ook in context plaatsen. Fijne bijkomstigheid: daardoor 
is onze mentale zolder ook weer wat opgeruimder.

Mijn advies voor het nieuwe schooljaar is dan ook:  
zoek elkaar op en maak ‘samen’ vanzelfsprekend!
 
Marieke Wolthoff
Senior projectleider Sterk Techniekonderwijs & Techniekpact  
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Maak samen  
kennis ontwikkelen 
vanzelfsprekend! 


