
Van:	 Micky Hek 

Verzonden:	 dinsdag 22 april 13:00

Aan:	 Peter Leussinkdocentnatuur-wiskunde@Het Erasmus in Almelo

Onderwerp:	 Een bedankje

Beste meneer Leussink,

Ik denk dat u zich mij nog wel herinnert. Hopelijk niet vanwege mijn gedrag in de klas      : ik hield  

van kletsen en lette niet zo op in de natuur- en wiskundeles. Maar wat echt bijzonder is: toen ik  

een herexamen kreeg, terwijl mijn klasgenoten al vrij waren, moest ik elke dag naar school komen  

en kreeg ik (soms nog zowat in mijn pyjama) bijles van u. Ik bewaar daar heel goede herinneringen  

aan. Toen ik nog op school zat vond ik u best streng, maar u heeft me supergoed geholpen.  

Alsnog dank daarvoor!

Op vmbo Nieuw Erasmus in Almelo deed ik het profiel Zorg & Welzijn in de kaderberoepsgerichte  

leerweg. Omdat mijn familie al van jongs af aan de zorg wel wat voor mij vond, ben ik dat gaan  

uitproberen. Ik heb met mijn grote vriendinnengroep een fantastische tijd gehad op het vmbo.  

Het keuzevak Uiterlijke Verzorging was mijn favoriete vak.   

Na het vmbo schreef ik me in voor de mbo-opleiding Persoonlijk begeleider speciale doelgroepen.  

Eerlijk gezegd had ik geen idee wat ik wilde. Veel van mijn vriendinnen gingen de zorg in. Ik vond de opleiding 

niet interessant en spijbelde veel. Vanwege de leerplicht werden mijn ouders vaak naar school geroepen.  

Met z’n allen hebben we besloten dat ik zou stoppen met mijn mbo-opleiding. Daarna heb ik een beroeps

keuzetraject gedaan op het roc in Almelo. Ik ontmoette daar een meisje dat met de kappersopleiding gestopt 

was, omdat ze veel praatjes met klanten moest maken. Dat vond ik juist leuk! Het sloot goed aan bij uiterlijke 

verzorging, dus ging ik die kant op.  

In totaal ben ik, met de bbl-opleiding erbij, vijf jaar bezig geweest in het kappersvak. Het was leuk, maar  

verdiende slecht. Bovendien moest ik bij mijn werkgever altijd de rot-uurtjes draaien: op zaterdagen en  

koopavonden. Dus ging ik opnieuw op zoek. Ik volg nu de bbl-opleiding Medewerker Steriele Medische Hulp-

middelen bij MBO Deltion in Zwolle. Ik werk afwisselend in het ziekenhuis in Almelo en Hengelo. In mijn eerste 

jaar ga ik één dag in de week naar school, en om de week zijn de lessen online. 

 
Ik had nog nooit van deze opleiding gehoord. Je kan de opleiding ook maar op drie plekken in Nederland  

volgen. Ik ben een van de jongste studenten, met medestudenten uit heel Nederland. Mijn moeder is gast-

vrouw op de operatiekamer in een ziekenhuis in Almelo en had het idee al een paar keer bij me in de week 

gelegd, omdat ze in dat ziekenhuis medewerkers op de Centrale Sterilisatie Afdeling zochten. Maar ik zag dat 

niet als mijn droombaan. Toen ik er écht niet uitkwam, dacht ik: ‘Ik ben jong en woon nog thuis, dus ik kan het 

allicht gaan proberen.’ Ik heb veel filmpjes op YouTube gekeken en informatie gezocht op internet. Ik vond een 

filmpje van Het Klokhuis, waarin de presentator meeliep met een medewerker steriele medische hulpmiddelen. 

Via mijn moeder mocht ik een dagje op de afdeling meelopen. Ik was meteen verkocht! 

 
De opleiding is breed, je leert veel over de anatomie van het menselijk lichaam en over het instrumentarium 

dat gebruikt wordt tijdens operaties en op de poli’s. Je leert hoe je instrumenten moet schoonmaken en waar je 

op moet letten als je ze weer in elkaar zet. Het is best technisch, want je leert bijvoorbeeld ook hoe de autoclaaf 

– dat is een toestel waarmee je instrumenten kunt steriliseren – werkt en hoe je storingen oplost.  

 
Ik werk in een groot team op de Centrale Sterilisatie Afdeling, die zit achter de operatiekamer. In de opleiding 

loop je mee met verschillende afdelingen, bijvoorbeeld op de desinfectie-afdeling waar het vuile instrumen

tarium binnenkomt. Op de opdek, waar de instrumenten uit de wasmachines komen, worden ze weer in elkaar 

gezet. Bij de autoclaaf worden de instrumenten gesteriliseerd, ingepakt en klaargemaakt voor transport naar 

de operatiekamers. Daardoor beweeg je lekker veel. Ik heb veel vrijheid en zit in een geweldig team. Ik ben heel 

blij met mijn keuze en denk dat ik hier zo lang mogelijk blijf.   

Een tip voor vmbo’ers die voor hun keuze staan (zoals mijn moeder altijd tegen mij zei): Maak je niet druk, de  

wereld vergaat niet en je komt uiteindelijk wel op je plekje terecht. Misschien met een omweg, maar dat pakte 

voor mij alleen maar beter uit. 

Groetjes,
Micky Hek Hallo Micky,

 
Wat leuk dat je mailt!
Ik vond je altijd een leuke leerling, maar ik zag wel dat je bij wis- en natuurkunde soms andere prioriteiten had. Heel goed te begrijpen voor een leerling van 14-15 jaar. Uit jouw brief maak ik op dat je een behoorlijke groei hebt doorgemaakt  en daar had ik toen al alle vertrouwen in.Je moeder zegt dat je wel op je plek komt, ik zeg dat het wel goed met je komt. 

Groetjes,
Peter Leussink

MAIL AAN  
MIJN OUDE  
VMBO-SCHOOL

“TIP VOOR VMBO’ERS  

DIE VOOR HUN KEUZE STAAN:  

MAAK JE NIET DRUK, JE KOMT  

UITEINDELIJK WEL OP JE PLEKJE  

TERECHT. MISSCHIEN MET  

EEN OMWEG, MAAR DAT PAKTE  

VOOR MIJ ALLEEN MAAR BETER UIT”


